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Votum, groet en bemoediging 
 
Aanvangslied 210: 1, 2 en 3 
 
Korte toelichting bij de liturgie  
 
Tekst: Huis om stil te zijn. 
 
Uit straten ronkend en rumoerig 
heb ik een weg, een plek gezocht; 
ik vond, het hart beklemd en roerig, 
een huis gebouwd uit ademtocht. 
 
Uit woordenvloed ben ik gekomen, 
genaderd tot de bron van rust; 
niet om er zomaar weg te dromen 
maar stil te zijn naar hartelust. 
 
Hier klinkt de taal niet angstaanjagend 
en daal ik tot mijn wezen in, 
in stilte die bevrijdt, ontwapent: 
een stem die spreekt van dieper zin. 
 
Het veilig masker mag doormidden, 
ik toon mijzelf een waar gezicht; 
terwijl – geopend – handen bidden: 
ontvangend, weerloos, vederlicht. 
 
Ik voel me als herdacht, herboren – 
het eelt, de ziel opnieuw doorbloed; 
ik ga, weer mens als ooit te voren, 
de wereld anders tegemoet.   (Eppie Dam) 
 
Lied 275 
 
Kinderen in het midden  
Lied voor jong en oud: lied 283: 1 en 2 
 
Dienst van het Woord  
1e lezing: 1 Cor.2: 1-5 
 
Lied 848 
 
2e lezing Mt.5: 13-16 
 
Acclamatie/lied  833:  
 
Take, o take me as I am, summon out what I shall be. 
Set your seal upon my heart and live in me. 
 



Nim my, nim my sa’t ik bin, wiis my hoe’t ik wêze sil, 
set jo segel op myn hert en libje yn my. 
 
Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn. 
Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij. 
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Lied 838: 1 en 3 
Kinderen komen terug… 
 
Bidden en delen  
 
Uitgangslied 653: 1 en 4 
 
Zegen; gezongen amen  
 


